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In P:S. ‘

Indien er te Iseghem bij uw weet nog iemand was, die oude liedjes (van niet la-
ter dan 1830) kan, welke nog niet gedrukt zijn, laat het mij weten, als 't u be-
lieft. - Hiernaar iets over oude liedekens.

Bols had nl. Honderd Oude Vlaamsche Liederen gepubliceerd, een werk dat in 1897
door de Zuid-Nederlandsche Maatschappij bekroond werd.

0ok na de dood van Gezelle blijft P. Baes ijveren om de oude Gilde tot leven

te wekken. ~Te Roeselare heeft hij alle oud-leden samengeroepen. Een schets
voor zijn toespraak schreef hij op de keerzijde van het Franse doodsbericht van
D. Loncke, begraven te Rumbeke. "Mardi 23 octobre (1900) a 9 heures du matin."
Na herinnerd te hebben aan de laatste niet-vervulde wens van Deken De Bo en aan
de vergeefse pogingen van Gezelle om de wens van De Bo te verzenlijken, schrijft
hij met veel doorhalingen de tekst waarin de naam van Duclos niet eens voorkomt :

En nu is ook onze meester en leidsman ook uit dit leven heengevaren. (De-
zelfde begeerte niettemin wordt door vele oude leden... enz. werd geschrapt.)
De begeerte niettemin bestaat dat er hier in Westvlaanderen eene Gilde zou
bestaan... om bij middel van allerhande wetenschap, taal en letterkunde, Ge-
schiedenis, oudheidkunde enz. het welzijn der Vlamingen te bevorderen.

En aangezien het verwekken van de oude Gilde zoo moeilijk valt, 't zijn er
die het als beter aanzien dat de oude leden van Ste Luitgaarde eene nieuwe
zouden stichten die onder de bescherming van Ste Luitgaarde, de Gezellebond,
Gezellegilde of Gezellegenootschap of iets dergelijks zou kunnen heeten.

't Is om dat samen te bespreken dat wij, ondergetekende, met hoogere goed-
keuring de eere hebben de oude Leden v. S. Luitg. & UE. tot eene vergade-
ring die D... te Rousselare zal plaats hebben.

Zoo het inrichten goedgevonden wordt dan zullen de volgende punten behandeld
worden :

1. Het aanstellen van eenen voorlopigen raad.

2. Het bespreken van de nieuwe Gildewet.

3. Het voorstellen van nieuwe leden.

4, Het nauw aanduiden van de werkzaamheden der Gilde.

5. Het houden van een algemeene vergadering.

De tekst moet, langs Kan. Rommel om, ter goedkeuring aan die andere Gezelle-
vriend, bisschop Waffelaert, besteld zijn geweest.

Op 11 december 1900 antwoordde kanunnik Rommel uit Brugge.

Eerw. Heer en Vriend,

Ik heb aan Z.H. over uw ontwerp gesproken en heeft geantwoord : "Er bestaan
reeds gilden en bonden genoeg. Waarom en zou DAVIDSFONDS die werking niet
doen die men in eene St. Luitgaarde of Gezelle-gilde wil verrichten ?"
Daar is ten minste de zin der antwoorde; 'k ben spijtig van niet beter geluk
te hebben !
Aanveerd daarom niettemin, E.H. & Vr. mijne beste groeten.

H. Rommel, Kan.
P.S. Gij zult zeker zeggen : "Rommel Kan niet" ?
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Zo was Pieter Baes : trouw aan de oude Gilde van Sinte-Luitgaarde en aan de
Heer ende Meester Guido Gezelle. De droom van de Gilde ontstond bij Gezelle,
de Hroom stierf bij Baes. Zij bloeide met Griffier Baes. Zonder Griffier
Baes ging ze dood. _ )

Na de dood van "Het hoofd van alle West-Veaamse schrnijvens” werd Pieter ge-
vraagd om in het Gezellenummer van Dietsche Warande en Belfort een bijdrage

te leveren over Gezelle als hoofdman van het zogezeid Westvlaams particularis-
me. Heeft hij geweigerd ?

Uiteindelijk werden Dassonville en Craeynest in zijn plaats aangesproken.

Maar het zwaarlijvig nummer verscheen zonder hun bijdrage.

Om dit hoofdstuk rond de Sint-Luitgaardegilde af te ronden dient nog eens be-
nadrukt te worden dat Gezelle, na zijn vlucht uit Brugge in 1872, te recht of
ten onrechte lange tijd bevreesd was als de opstoker van alle Vlaamse activi-
teiten in geheel het land te worden aangezien. Dit bekende hijzelf in een brief
van 1886 aan zijn vriend Polydoor Daniels. In de brief weigert hij niet het 1id-
maatschap, maar het voorzitterschap van Daniels Limburgse Lutgarde Gilde te aan-
vaarden. Hij motiveerde zijn weigering aldus :

Ik en heb zelfs nooit willen deelmaken van S, Lutgarde gilde (van Duclos),

verne van de V2agge goed fe kewren; Lk heb geweigend mifn name te fLaten druk-
ken als meeschrnifvern, om geen verantwoordelifkheid, die mif niet toe en komt,

in de ogen van sommige te moeten dragen, _

Die "sommige" worden niet bij name genoemd, maar zeker is dat de meeste ge-
vreesden te Brugge woonden.

Men kan ongetwijfeld meer dan een reden noemen waarom Gezelle voorzichtig van
Duclos' Gilde afstand nam, maar een niet te verwaarlozen reden heeft hijzelf
aangeduid in de brief aan de Limburgse priester Daniels. Voor tekst van en
commentaar bij de brief : zie R.F. Lissens, Gezelle, Briefwisseling 1, 43-46.
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HOOFDSTUK 14. - LANGS DE GEZELLEWEGEL

QA{ef is bekend dat Gezelle "tot vernscheidene neizen" vanuit Kortrijk zijn vrien-
den in Izegem bezocht heeft. Leopold Slosse "achter de kerke", Pieter Baes in
het Sint-Jozefsinstituut en in de Roeselaarstrate, Bertje Willaert in den Ave en
heel zeker nog anderen. Aanvankelijk zal hij wel per spoor gekomen en terugge-
keerd zijn.

De West-Vlaenderschen Ijzeren Weg of in de volksmond : de drogenbroodroute ver-
bond Brugge met Kortrijk. Die spoorweg was voltooid op 15 juli 1847. Midden in
de hongerjaren ! Er waren vier treinen per dag in elke richting. Twee in de-
voormiddag en twee in de namiddag. Alle treinen stopten in Izegem. Wat peins-
je wel !

Sedert 1822 verbond een kalseide Izegem met de baan Kortrijk-Brugge, die al in
1751 gebruikt werd door de diligence of Char-a-bancs. De afwerking had elf jaar
geduurd vanaf het tegenwoordige station te Ingelmunster tot in de dorpskom van
de stad Izegem. Dit was de enige baan voor wagens.

Eind 1876 is er in Izegem onenigheid nopens het Teggen van een steenweg naar
Lendelede. Wie brouwer Carpentier steunt wil verder werken aan een weg "al de
Gentstraat" die langs de herbergen De Bonte Koe en Het Wielken voorbijkomt. De
anderen komen uit met een steenweg die langs de Kortrijkstraat verder zou lopen
naar Heule en Kortrijk.

Voetgangers en brouetteurs (voerlui met een kordewagen of kruiwagen) uit Izegem
namen nooit de geplaveide ommeweg langs Ingelmunster.

Ze kenden alle binnewegels die vanuit Izegem over Lendeledeberg voorbij Sente
(of Sinte-Katherine-Kapelle) naar Heulewatermolen liepen, en daar waren ze wel
heel dicht bij Kortrijk. Die binnenwegeltjes bleven gebruikt tot tussen de

twee wereldoorlogen. Hier een getuigenis uit 1857.

Priester Pieter Declercq (geboren in 1904, zoon van Camille Henri Declercqg-
Muylle, handelaar in kanten en wonende in de Nederweg) vond in een handschrift
van zijn grootvader Petrus Franciscus Declercq-Clement (frabricant de fils a
coudre en tous genres, en fabrikant van het lied voor gouverneur Ruzette en der-
gelijke - en wonende in de Roeselarestraat) een beschrijving van "Een uitstapje
naar Rijsel in 1857" dat hij samen met August Pattyn ondernomen heeft op kermis-
zondag. Ze zouden in het station van Kortrijk de trein nemen van 6 u. 30.
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Van Izegem was dit zo wat twee uur gaans.

"Eindelijk na vaertwel gezeid te hebben aen het huisgezin, trokken wij er maer
van deure, het pak op den Schouder onder het Ticht der maen. Van alle kanten
weergalmde het geblaf der honden. Welhaest zonder het te denken hadden wij
Iseghem, onze geboortestad, uit het oog verloren en waren den berg van Lendele-
de overgetrokken om welhaest Ste Catharine Capelle door te snellen.

Alsdan begon de dag een aanvang te nemen, de sterren te dooven onder het rood
blauw gehemelte., Ik had de voorzorg genomen om een zakuurwerk mede te nemen om
door de snelheid van den tijd niet verleid te worden. Wij hoorden op eene mer-
kelijken afstand de klokken van St. Maertens te Kortrijk de eerste mis luiden,
die te zes ure moest beginnen. 't Was nu kwart voor de zessen. Hoe gingen wij
het doen om op zessentwintig minuten op de statieplaets te zijn voor onzen kou-
pon te nemen ? Wij liepen meer dan wij gingen. Wij bereikten de Leiebrug,
trokken schielijk de Markt voorbij en kwamen in schuim en zweet in de wachtzaal
van de statie."

En de brouetteurs ! Luister.

Jacobus Eeckhout-Vandenbussche volgde zijn vader, Petrus Eeckhout (° 1769), als
voerman op. Hij woonde in de Wijngaardstraat naast de herberg "De Pompier",
hoek Melkmarkstraat-Hondstraat.

Neen, Jacobus had nog geen paard met tweewielige huifkar, zoals later Georges
Vantomme uit Ardooie; zelfs geen ezel zoals Weduwe Pieter Willemyns die elke
dag vanuit Izegem naar Roeselare trok met de ezel die haar zoon in 1861 als
eerste prijs gekregen had bij de prijsuitdeling van de Zondagschool. Neen, de
Weduwe en had maar één ezel.

Al wat Voerman Eeckhout te vervoeren kreeg, werd op een kordewagen geladen.

Met zijn vracht trok hij elke dag alover Lendelede en Ste-Catharinekapelle naar
Kortrijk. De straten waren toen nog niet besteend en hij zat soms zo diep met
zijn wiel in het slijk verzonken, dat voerman en trekhond de meeste moeite had-
den om uit de poel te geraken. Want Jacobus moest niet, zoals Jantje Verhamme,
zijn eigen zoon als trekker meenemen om zijn kordewagen naar Ieper en Poperin-
ge te voeren,

Dit lTezen we in De Mandelbode van 1954,

En ook Gezelle heeft die voettocht gemaakt. Zonder kordewagen, maar met een
brevier. Een wandeling van twee uur of van 10 km. schrikte hem helemaal niet
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af. Zelfs niet in zijn laatste levensjaren.
Begin augustus 1893 schrijft hij aan zijn vriend, Leopold Slosse, die toen pas-
terde te Kooigem : :

'"Di jsendag ben ik vrij en kom ik (te voete als 't weer mée wilt) naar Coyghem.
Ik heb dat aan (Frans) de Potter laten weten."

Kooigem 1igt op een twaalftal km. van Kortrijk verwijderd, richting Doornik.

Zo omtrent even ver als Izegem van Kortrijk langs Ingelmunster-station om.

In juni 1898 - een jaar voor zijn dood - ging Gezelle, in gezelschap van Sera-
fien Dequidt, een bezoek brengen aan Descamps, pastoor te Zerkel (Sercus)in Frank-
rijk. De trein bracht hen tot in Hazebrouck. Van daar liepen ze te voet naar
Zerkel., Tien km. Over die uitstap schreef Gezelle een uitvoerige bijdrage in
Biekorf.

Zolang hij onderpastoor was in de Onze-Lieve-Vrouwkerk beschikte hij over weinig
vrije tijd. Op 5 november 1885 schrijft hij een postkaart aan L. Slosse, toen
nog onderpastoor te Izegem.

Hij hoopt dat Slosse "De Nederlandsche Geslachtsnamen", het tweedelig standaard-
werk van hun beider Haarlemse vriend, Johan Winkler, ontvangen heeft. Winkler
had Gezelle geschreven dat hij op het boek voor Slosse "een friesch vers" ge-
schreven heeft. En nu Gezelle :

"Ben benieuwd om het te zien. Ware 't niet dat de ijzerweg rijen zoo veel tijd
kost ik kwam opzettelijk om te kijken."

Een halve dag verliezen om een vers te zien, dat vond ook Gezelle overdreven...
Bij manier van spreken. Want Slosse zal wel verstaan hebben dat hij meteen het
friese vers op een postkaart aan huis kon laten bestellen.

Inderdaad, een reis naar Izegem : te voet of per trein, eiste even veel tijd.
Gezelle kon in Kortrijk de trein nemen van 12.35 u. Hij kwam dan te 1.04 u. in
het station van Izem aan. Hij kon opnieuw te Izegem opstappen om 2.06 u...
maar dit zou een beleefdheidsbezoek geweest zijn, geen vriendenbezoek. Dan maar
de trein van 6.07 u. die het voordeel had alleen te stoppen in Ingelmunster en
niet in Lendelede en Heule, en bovendien al te 6.30 u. in het station van Kor-
trijk stond... toch nog een einde van de 0.-L.Vrouwkerk gelegen...

Lange tijd was het verkeer per trein aangeraden. De korste weg te voet tussen
Kortrijk en Izegem liep over Sente (Sinte-Katharine-Kapelle). Na een regenbui
was Sente van de omgevende dorpen afgesneden. Er was geen vierkante meter be-
straat... 's Winters veranderde het dorp in een poel. Om erin te verzinken,
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zoals Jacobus Eeckhout ondervond. En zelfs 's zomers waren de aardewegen niet
te gebruiken voor vervoer en zware vrachten : wagens met stenen, kolen of mest-
stoffen. De parochie Sente 1igt op het grondgebied van drie gemeenten : Heule,
Kuurne en Lendelede. De grenzen van de gemeenten komen samen op het dorpsplein
van Sente. En die gemeenten deden niets voor het gehucht. Pastoor Adolf De-
bien uit Kortrijk, familie van de Vercruysses, lukte erin de kapelle af te bre-
ken en een grbte kerk te bouwen, "tegen 't groeien" schrijft Slosse. In 1879
werd ze ingewijd. Pastoor Debien werd in 1881 opgevolgd .door August Delancker,
een vriend van Gezelle.

Hij zorgde ervoor dat Lendelede met Sente en verder met Heule verbonden werd door
een kalsijde, "met zomerwegen gelijk rollebanen". Gezelle zal die bree en scho-
ne kalsijde gelaten hebben voor de peerden en voort de vertrouwde wegel gevolgd
hebben, als 't were mee wilde.

Leopold Slosse klaagde er in zijn tijd al over dat de nieuwe steenweg van Lé
(Lendelede) naar Sente zoveel bekoorlijke schoonheid ongenadig verwoest heeft.
Hij heeft het over Rodemont, een hof van 43 ha., kantje boord van Sente. Het
hof Tag voordien wat verscholen tussen bomen en hagen. Met zijn scherpe schuur=-
gevels en brede wateringe Teverde het een middeleeuws uitzicht... Schermt dan
voor de Sites et paysages de la Belgique ! schrijft hij (Rond Kortrijk, 1299).
De nieuwe kalsijden zouden het mogelijk maken met de automobiel de weg van Kor-
trijk naar Izegem en omgekeerd langs Lendelede merkelijk te verkorten. Maar

dit was niet zonder gevaar. Dikke Staf, de chauffeur van Frederik Declercq-
Vermote uit de Nederweg, heeft het ondervonden. De buitenmensen stonden lange
tijd vijandig tegenover al die nieuwigheden. Aan een bocht (bij ons heet dat
een draai) van de strate werd Staf en zijn open torpedo, merk "Pipe", van ach-
ter een hoekhuis feestelijk onthaald op een bombardement met brokken ongeblust
kalk. Straf Bruyneel kreeg van dit goedje in zijn ogen en mocht weken lang ver-
blijven in het Sint-Janshospitaal te Brugge. Dat was jaren na Gezelles tijd.

In 1911 ! Ge moet weten dat Dokter Cyriel Vandewalle, die kort na de dood van
Gezelle de eerste auto van Izegem kocht, nog in 1902 langs Ingelmunster rond
naar de Guldensporenfeesten te Kortrijk reed. Hoe we dit weten ? De legenda-
rische pastor van Sente, Florimond Van den Bulcke, opvolger van Delancker, kwam
te peerde uit de zijweg van Heule-Watermeulen, op de baan Brugge-Kortrijk, en
zijn peerd schrok daar zodanig van Vandewalles "Dion-Bouton" dat ruiter en auto-
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mobilist nipte aan de dood ontsnapten. De pastor had beter te Sente de trein
genomen, want Sente had sedert 1896 een "statie" ! Delancker had hemel en aar-
de moeten verzetten om die te bekomen. Te dicht bij Lendelede, was de mening
van de grote bazen. Vanaf 1896 maakte Gezelle gebruik van het konvooi of vier-
duivel die veertien keer daags in Sente stille stond... en elders ook ! Maar
Gezelle bleef trouw aan de wegel van Sente of van Lendelede naar Izegem, ten
minste als 't were mee wilde.

Daarvan kreeg ik onverwacht de verzekering van Dokter Dalle, die nu woont in de
herenwoning, door notaris de Mdelenaere gebouwd. Van vader Dalle had de dokter
zo dikwijls horen vertellen dat de dichter Guido Gezelle altijd door het erf

in de Slabbaardstraat passeerde als hij de zaterdag Pieter Baes in Izegem kwam
opzoeken.

Hij zag noch op noch omme naar de bewoners van het hof, maar stapte gezwind door
op zijn korte pekkels. Hij kwam dan terug langs de Nonnekensmolenstraat (nu
Schoolstraat), de Slabbaardstraat, door het hof van boer Dalle, voorbij het hof
van boer Coucke (nu villa van Beirnaert)... volgde de wegel naar Lendeledeberg,
naar Sinte-Katharine en - als hij te voet verder ging - naar Heulewatermeulen
en dan is 't maar een stap meer naar Kortrijk. Wie de weg zo afnoest, moest
geen dertien, maar een negental km. afleggen.

Kort nadien vernam ik van aannemer Monteyne van de Bosmolens dat hij, na de
tweede wereldoorlog, als jongeling altijd langs diezelfde wegel naar Kortrijk
ging. Neen, namen van die wegels kende hij niet.

Aan de voettocht van Izegem tot aan het Station te Lendelede herinnert wel het
sterk hekelend gedicht uit Rijmsnoer, met de titel Courtrai !

Het vierig gedrochte,
geklauwd in de schenen,
geweldig geschuifel
ontlatende, yliegZ,

Van Lendlee, te Leye - en

te Kortrijkwaard henen,
met m.g in zign lanken,
gehutst en gewiegd... enz.

Gedateerd : 10 juli 1895. Dit is het jaar voordat Sente een eigen station had.
Aan die voettocht door Sente danken we wel meerdere gedichten. Van twee zijn
we zo goed als zeker. Een kunstzinnige onderpastoor van Lendelede zei eens in
't Gezellejaar 1980 : dat het toch te verwonderen zou zijn had Gezelle geen
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gedicht gemaakt van op Lendeledeberg. Hijzelf heeft het niet kunnen Taten.

Van op die hoogte heeft men immers een goed zicht op een schoon landschap dat
zich uitstrekt tot Sente. In de zomer, wel te verstaan. De oude bossen en
moerassen zijn vaneigen zo goed als verdwenen. Maar, in de eeuw van de roman-
tiek stonden er nog meer bomen dan nu. En meer wilde bloemen langs de grachten
en wegels. En nu de gedichten :

AAN DEN LINDEBOOM - gedateerd Sente, 29.10.'98.

Het gedicht werd opgenomen in L.V. en verklaard in Jub.L.V. 341. Gezelle stuur-
de het op aan zijn neef Streuvels in Avelgem op 31 oktober 1898. Op een naam-
kaartje schreef hij : ... nievers te laten drukken. Hij zou gevreesd hebben

dat Frank het zou afgestaan hebben voor VAN NU EN STRAKS.

Streuvels tekende naar dit gedicht zijn eerste EX-LIBRIS

een knotwilge met het Lieve-Vrouwkapelletje.

De morgenmist is nog niet opgetrokken. Van verre ziet hij en herkent hij toch
de Tindeboom aan zijn brede bolvormige Toofkroon op de korte gedrongen stam.

Als hij dichterbij komt, ontdekt hij p]otse]ing het Lieve-Vrouwkapelletje aan
de Lindeboom.

BLADERVAL - zelfde datering : Sente, 29.10.'98.

Verklaring Jub.L.V. 341.

Baur noemt het een fraaie herfststemming. En verwijst hierbij naar bl. 27 van
C. Gezelle, Uit 't Land en 't Leven van Gezelle.

Zekere dag was Gezelle uitgenodigd bij E.H. Eugeen Isebaert, leraar in het St.-
Leocollege. Isebaert had zijn kamer langst de voorkant. Door het raam zag de
dichter hoe de bomen langs de Lange Reie de weemoed uit hun hangende takken uit-
weenden. Het is duidelijk dat ons gedicht in heel andere omstandigheden gemaakt
werd. Gezelle werd pas op 30 maart 1899 in het Engels Klooster benocemd... en
langs de Lange Reie is er geen wagenslag te bespeuren. Zonder te spreken van
die hangende takken die men niet verwacht aan de Italiaanders voor St.-lLeo...
Maar aan de overkant staan er platanen. Toen ook ?

Waarom niet verwezen naar : Aan den Lindeboom ?

Beide gedichten schijnen geinspireerd op dezelfde dag, tijdens eenzelfde wande-
ling. In de week vobr Allerzielendag. En dan kan het lang duren voordat de zon
door de morgenmist boort.

Aan die Gezellewegel moet men ook denken bij het lezen van :
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TER ZALIGER GEDACHTENISSE’VAN DE GESNEUVELDEN ... binnen de verdoken
tijd, te Heu]e-Watermeu]en,(ﬁeu1e, Sinte-Katharine, Len@e]ede, Kuurne, enz. -
Gedateerd : 16.10.1898 ! Gemaakt te Stene bij zijn broer, die eens onderpastoor
.was te Lendelede... Er zijn zoveel vertrouwde herinneringen die groeien en ver-
groeien in een gedicht. - Ook dit gedicht staat in L.V.

Aan Sente moeten er nog andere verzen herinneren. Ik denk hierbij aan het ge-
dicht BEEVAERT uit hetzelfde jaar 1898 en opgenomen in Duikalmanak.

Velen die in beevaart gaan,
ver en na, vergeten

't geen wij allen wel verstaan
moeten ende weten :

Wij zign balling, een en al,
balling gaan wij moeten,

eer de dood ons vrijen zal,
lang en vele boeten.

Wie zou hierbij niet denken aan de vriend, Aug. Delancker, voor wie Gezelle, ter
gelegenheid van zijn dood op 4 september 1899, deze kerkhofblomme schreef :

Delancker is rechts afgereisd,
naar de eeuwigheid; hij waande
weerom het aardsch Jerusalem
e ZLENaes

Delancker had in 1886 een reis gemaakt naar Palestina. Zijn belevenissen ver-
schenen in de Gazette van Tielt. In 1888 verscheen bij Leliaert-Siffer te Gent
en te Tielt bij Minnaert en Van Landeghem, zijn 1ijvig boek in twee delen :
Reis naar Egypte, Palestina en den Libanon. Duclos beoordeelt dit werk zeer
gunstig in RdH. 1888, b1l. 152. Delancker droomde ervan in 1899 opnieuw een
reis te ondernemen naar het Heilig Land, en dat zal Gezelle in 1898 ook al ge-
weten hebben !

In ditzelfde jaar maakt’Geze11e ook gedichten op de trein...

VOORBIJ (uit L.V.) van 10 mei 1898 werd geschreven tussen Kortrijk en Brugge,
na een bezoek bij zijn vriend, Desiré Pattyn in Brugge.

Op 24 juli 1895 had hij pastoor Henri De Badts te pydzele bezocht. Hij had de
man gekend als filosoof te Roeselare. Dezelfde had trouwens meegewerkt aan De
Bo's Idioticon en was 1id van de Sinte-Luitgaardegilde.

Op de terugreis schreef hij zijn gedicht Terwe en schreef hij bij de datum :
Dudzele-Kortrijk. Veertien dagen later was hij te gast te Vijve-Kapelle bij
Henri De Jonckheere, die aldaar begin juli pastoor geworden was.
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Nu een ver familielid enm negen jaar lang zijn collega te Kortrijk. Op de terug-
reis schreef hij over de Distelen zijn bekend gedicht Niemandsvriend, onderte-
kend.Vijve-Cape]]e-Kortrijk 09.08.1895. Beide gedichten zijn te vinden in Rijm-
snoer,

Maar laten wij het houden bij de Gezellewegel.

In zijn boek "De Menschen hebben hun gebreken" verhaalt Anton Van Duinkerken
zaliger over een wondere knaap die aan de oever van de Melesrivier - het had

de Mandel of de Leie kunnen zijn - geboren werd. Als hij woorden sprak, reiden
ze zich ten dans op zijn lippen en als hij sliep of voor zich uitkeek naar de
bomen of de zee, werd hij bekropen door een droom van koninklijk geluk... Zijn
lied was vlceiend als de stroom, waarvan hij de zoon was, en rijk aan scheppin-
gen z6b zeer, dat slechts het oog der zon, maar anders geen, een grooter rijk-
dom waarnam. Wondergewassen ontsproten aan den grond, waar den godengelijken
zanger gestaan had; het heilskruid molie, ... dat den hevigsten hartstocht be-
daart, werd in zijn voetspoor geplukt...

Tot hier de lezing.

Die wonderknape uit deze blijde boodschap was Homeros, de Griekse zanger die uit
vele streektalen zijn eigen taalinstrument en zijn onovertroffen po€zie gescha-
pen heeft. Maar het had wel Gezelle kunnen zijn., 0ok zijn lied was vloeiend
als de Mandel, aan wiens oever hij als dichter werd geboren, of als de Leie, de
Jordane van zijn herte, in wiens water hij het lachend gezicht van de felle zon
vertweelingd zag en aan wiens oever het blauwe en groene en gouden landschap
wast... vertweelingd uit zijn Tlied.

Homeros, laatste en grootste uit een hele school minnestrelen. Gezelle, eerste
en nooit ge&venaarde zanger van een hele school dichters die in zijn spoor tra-
den en genezen werden van alle kwade driften.

0, als alle jongens en meisjes uit Izegem eens de geplaveide en gebetoneerde ba-
nen Tinks lieten 1iggen en de wegel zouden volgen, waarin de voetstappen van de
zoetgevooisde vinder staan geprent en waar nog altijd het heilskruid molie ont-
spruit... Wie weet ?

Wellicht kunnen ze langs de Gezellewegel begeleid worden door hun leerkrachten
en door alle Pieter Baesen van alle In- en Africhtende Machten. Wie weet of
het wonder niet opnieuw zou gebeuren.

180



Zie zo, dat was het dan-...

Een eerste verkenningstocht. Die is wat lang uitgevallen,
hij begint, niet waar hij uitkomt.

In alle geval : Dank u voor het gezelschap.

En mocht gij op de wandeling bemerkt hebben dat de gids zich ergens vergist
heeft of iets vergeten heeft mee te delen, zeg het hem maar ,.

Alle nuttige wenken en aanvullingen zijn welkom.

Een mens weet waar

Ave Maria, op 't feest van Sint-Bernardus 1981,



